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Sommige ouders ﬁjken fan van een dosis ‘fuck around and find out’ (FAFO) in hun
opvoeding, waarbij je kinderen met hun hoofd tegen de muur laat lopen. Is die harde hand
een welkome tegenreactie op het hevig bemoederen, of net niet?

CHLOE STYLEMANS

“Fuck around and find out”. Niet
meteen de leuze die je zou linken
aan opvoeden. Toch is FAFO-pa-
renting de nieuwe en goed bek-
kende opvoedstijl die furore
maakt. Hetis eenreactie op de zo-
geheten ‘helikopterouders’ die
hun kinderen te hard zouden be-
schermen. Een pleidooi voor
minder bemoeienis, dus. Met het
idee datkinderen zo veerkrachti-
ger worden.

Een voorbeeldje: een kind wil
geen jas aantrekken, ook al re-
gent het? Dan stuur je het kind
maar zonder jas naar buiten. Of
" als een kind weigert te eten, dan
maar met honger naar bed. Op
het internet zijn er mensen voor
te winnen. Vooral Amerikaanse
video’s gaan viraal, met eerder
extreme voorbeelden. Zoals Pai-
ge Carter, die uitlegt hoe ze de
iPad van haar dochter uit het
raam gooide toen die zich mis-
droeg. De video haalt 12 miljoen
kijkers.

Jaren 90

“Het is een stijl die we maat-
schappelijk wel terugzien”, zegt
pedagoog Philippe Noens (Odi-
see). “In het onderwijs wil men
ook terug naar meer orde en dis-
cipline. Ook daar zien we een be-
weging naar een strengere aan-
pak. Ook het ministerie van De-
fensie roept ons op om ons voor
te bereiden op een verharde we-
reld. Opvoedingshypes hangen
in feite altijd samen met maat-
schappelijke tendensen.”

“In de jaren 60 was er bijvoor-
beeld de ontkerkelijking en
secularising. Gezinnen werden
minder religieus en minder af-
hankelijk van zuilgebonden or-
ganisaties. Dit leidde tot een
meer vrije en kindgerichte op-
voeding, min of meer tot de jaren
90.Dan brak de zaak-Dutroux uit
en gingen we plots meer toezicht
houden op onze kinderen.” Al is
FAFO-ouderschap geen radicale
terugkeer naar die jaren 90. “Het
lijkt een correctie op gentle paren-
ting, teliefelijk omgaan metjouw
kinderen. Wie niet wil luisteren,
mag met zijn kop tegen de muur

“Weet dat een kind
geen product is dat je
kan kneden. Ze hebben
hun eigenheid”

PHILIPPE NOENS
PEDAGOOG

Terug naar ‘wie

niet horen wil,

moet voelen’

knallen en zal zowel beseffen dat
zijn ouders uiteindelijk gelijk
hebben. Wat me opvalt, isdat het
lijkt of we bij elke stijl het opvoe-
den willen heruitvinden. Er wor-
den telkens andere dimensies ge-
accentueerd van wat het bete-
kent om met kinderen om te
gaan: je stelt grenzen, en je biedt
ondersteuning.”

Wat niet wegneemt dat er in de
FAFO-stijl bruikbare aspecten
zitten, zegt Stijn Van Pete-
gem, ontwikkelingspsycholoog
aan de ULB die de impact van
overbeschermend opvoeden be-
studeert. “FAFO is een vorm van
ervaringsgericht leren, waarbij
kinderen leren dat hun daden
consequenties hebben. Kinderen
leren bepaalde dingen door hun
eigen ervaringen en niet door ou-
ders die hen zeggen: doe iets zus
ofzo. Een eenjarige die graag met

een lepel eet, mag je gerust even’

laten proberen, ook al lukt het
niet meteen.”

Valkuil

Noens zegt dat ouders het beste
weten wat werkt voor hun kind.
”Ook als die gebaat is bij een
meer kordate aanpak. Als peda-
goog zeg ik gewoon: kinderen
hebben hun eigenheid. Je kan
kinderen nooit kneden.”

Er zijn nadelen verbonden aan
de stijl, zegt ook Van Petegem.
“Positieve betrokkenheid blijft
belangrijk. Je kan niet altijd uit-
gaan van het ‘trek je plan-princi-
pe’. Want op sommige leeftijden
weet een kind ook gewoon niet
uit zichzelf dat het zonder jas in
de regen ziek kan worden. Je
moet als ouder ook niet de bood-
schap geven dat je er niet bent
voor je kind.”

Moeten we dan toch weer mild
ouderen? “Dat is een term die

“Positieve
betrokkenheid blijft
belangrijk. Je kan niet
altijd uvitgaan van het
trek-je-planprincipe”
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nogal een eigen leven is gaan lei-
den”, zegt Van Petegem. “Het be-
tekent niet dat alles mag. Het is
voor een kind effectiefbelangrijk
om met emoties als verdriet of
kwaadheid te leren omgaan.
Mild ouderschap zet daar sterk
opin, door emoties door het kind
te laten benoemen. Dat principe
isniet slecht, devalkuiliswel dat
de nadruk heel erg komt te lig-
gen op hoe je als ouder hoort te
reageren. Je moet geduldig zijn
en mag niet uit je krammen
schieten. Doe je dat wel, is er

schuldgevoel. Een FAFO-stijllijkt
vooral ook een tegenreactie op
een overbeschermende opvoe-
dingsstijl, waarbij ouders alles
overnemen. Uit onderzoek zien
we ook dat bij een meer overbe-
schermende manier van opvoe-
den kinderen minder probleem-
oplossend denken of ze minder
goed met frustraties of stress le-
ren omgaan. Te hard bescher-
men is niet per se een goed idee.
Het kan zorgen voor meer angst
bij kinderen.”

Niet zoals een cake bakken

Watisnude beste opvoeding? “Er
bestaan veel visies en meningen
over opvoeden, waardoor ouders
niet altijd door het bos de bomen
zien. Bij elke stijlwordt derolvan
de ouder erg naar voren gescho-
ven. Datlegtveel druk bij ouders,
terwijl we weten dat meerdere
factoren eenrol spelen bij een ge-
zonde ontwikkeling. Zoals de
school, vrienden en de buurt

waar je leeft. Als een kindje in de

supermarkt huilt, wijzen we dus

vaak onterechtalleen naar de ou-

der. Laat je niet van de wijs bren-

gen door alle verwachtingen.

Fouten maken is niet erg. Eigen-
lijk zijn het de ouders die FAFO op

zichzelf moeten toepassen. Volg

je buikgevoel, probeer en zoek

met de beste intenties wat bij

jouw kind werkt. Hou niet rigide
vast aan een opvoedingsstijl,

want tijden veranderen.”

Een specifieke methode of één
aanpakom goed op tevoeden, be-:
staat volgens de experts niet.
Noens zegt dat opvoeden niet zo-
als een cake bakken is. “Je kan je
achter de FAFO-stijl scharen, om-
dat het strookt met jouw waar-
den. Bijvoorbeeld los slingerend
speelgoed in een vuilniszak stop-
pen en ermee dreigen het buiten
te zetten. Het kan dat jouw kind
dan plots in actie schiet, maar ze-
ker ben je niet. Opvoeden is een
spel. En kinderen spelen onmid-
dellijk mee. Wat als jouw kind
zijn schouders ophaalt? Welke
ouder wil dan zijn dreigement
ook effectief waarmaken? Het
lijkt me aangenamer om zaken
uitte praten dan je teverliezen in
dat soort machtsspelletjes.”

“Opvoeden is een spel,
en kinderen spelen
meteen mee. Welke
ouder gaat zijn
dreigement waarmaken
als zijn kind zijn
schouders ophaalt?”

PHILIPPE NOENS
PEDAGOOG




